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20 Jaar val van Muur in de
Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA)

De tentoonstelling bestaat eigenlijk uit twee exposities, nl. die van
het DDR museum, Achter de Muur, over de DDR en de fototen-
toonstelling. Een ogenblik in Duitsland van het Duits verkeersbu-
reau over het Duitsland van vandaag. De tentoonstelling over de
DDR wordt geproduceerd door het DDR-Museum te :
Monnickendam, samen met de OBA.

De expositie wordt op

9 november geopend,
precies de datum waarop de
Muur viel. Voor de opening
zijn helaas geen kaarten

meer beschikbaar.

De opening zal onder meer
worden opgeluisterd door
twee of drie Trabanten die bij
de entree van de OBA zullen
staan. Verder zal in de hal van

de OBA gedurende de looptijd

van de expositie een originele
DDR-motorfiets te zien zijn,
een MZ uit 1973.

Bij de expositie Achter de
Muur, zullen 17 panelen in

belangrijke mate het gezicht
van de tentoonstelling

gaan bepalen.

Ter gelegenheid van de ten-

toonstelling breng het DDR *

Museum ook nog een boekje
uit: DDR in kort bestek,
waarin in het kort de geschie-
denis van de DDR beschreven
wordt. Een vrijwillig mede-
werkster van het Museum,
Anja Fricke vertelt hierin over
haar jeugd in de DDR (zij was
11 toen de Muur viel). De
OBA vult de expositie aan
door speciale aandacht te
schenken aan documentaire

DIE NEUEN MZ-MOTORRADER

boeken en literatuur over de
DDR, de val van de Muur en
de gevolgen daarvan. Ook

het hedendaagse Berlijn en
het Oost Duitsland van nu
worden belicht.

Letterlijk en figuurlijk in het
verlengde van de expositie
over de DDR, presenteert het
Duits Verkeersbureau 30
grootformaat foto’s, gemaakt
door een internationaal gezel-
schap van jonge fotografen.
Zij leggen de verbinding tus-
sen de val van de Muur en het
Duitsland van vandaag.

De OBA is onder meer als
plek gekozen omdat deze
nieuwe bibliotheek meer dan
een miljoen bezoekers per
jaar trekt. U kunt de tentoon-
stelling bezoeken tot

1 februari 2010.

U vindt de Openbare
Bibliotheek Amsterdam

* (OBA) op de

Oosterdokskade 143 in
Amsterdam (vlakbij het
busstation bij het CS), dus
ideaal bereikbaar.
www.ddr-museum.nl




